
Veluwse Kerkbode van vrijdag 19 april 2024 
 
HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR 
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 34, 3785 KV Zwartebroek. 
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Scriba: dhr. L. Hazeleger, Van de Bleekstraat 6, 3784 WZ Terschuur.  
Tel.: 0342-461427 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek. 
Tel: 06-13049127  E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters) 
Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie) 
Website: www. hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com 
 
Kerkdiensten 
Zondag 21 april:  
09.30 uur: ds. G. Wasssinkmaat (Ede) 
18.30 uur: ds. A.C. Borsje 
 
Voorzang  
Morgendienst: Psalm 125: 1 
Avonddienst: Psalm 29: 1 
 
Collecten:  
1. Stichting Gave 
2. Kerk 
3. Duurzaamheidsmaatregelen 
 
Diaconiecollecte: Stichting Gave 
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. 
Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te 
ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met 
asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt 
van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt 
zich daarom in de eerste plaats op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond 
asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christen-asielzoekers. Tenslotte organiseert en 
ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen zoals jongerenkampen en conferenties 
in diverse talen. Gave krijgt geen financiële steun van de overheid en is daarom volledig afhankelijk 
van bijdragen van kerken, particulieren en acties. Deze collecte willen wij bestemmen voor het project 
House of Joy waar ons gemeentelid Martin Bobeldijk bij betrokken is. Van harte aanbevolen. 
De diaconie  
 
Kerkvoogdijcollecten maart 
Collecten voor de kerk  € 1.936,40 
10 maart: Predikantsplaats  €    422,55 
13 maart: Pastoraat  €    296,70 
13 maart: Biddag collecte € 3.408,60 
17 maart: Orgelreparatie €    476,95 
24 maart: Energiekosten €    390,10 
31 maart: Uitzending diensten Internet  €    326,60 

Maandtotaal:  € 7.257,90 
Verjaardagsfonds: € 385,50 
Hartelijk dank voor alle gaven! 
Kerkrentmeesters en Commissie van Beheer. 
 
Diaconiecollecten maart 
3 maart: Noodhulp in Gaza €    815,84  



10 maart: Global Rize €    488,74  
10 maart: P.D.C. De Herberg €    496,60  
13 maart: Stichting Gave €    665,73  
17 maart: Scharlaken Koord €    359,68  
24 maart: Plaatselijk jeugdwerk €    407,27  
29 maart: Gevangenenzorg Nederland €    236,15  
31 maart: Woord en Daad €    324,92  

Totaal: € 3.794,93  
Hartelijk dank voor de gaven!   
 
Kinderoppas  
Elly Bos, Diane Kamphorst, Renske Hofman en Wilanda van de Fliert 
 
Bidden 
Tijdens het slot van het winterwerk hoorden wij in de preek hoe we God tegemoet kunnen treden. Als 
eerste punt benoemde de dominee het gebed.  
Vanaf 2004 was er 12 keer per jaar een gebedssamenkomst. Hier werd gebeden voor al het werk dat er 
in de gemeente gedaan werd, van de verenigingen tot de Vakantie Bijbel Week. We baden voor de 
dominees die voorgingen, de zieken en alle bijkomende zorgen. Zelfs in Coronatijd ging de 
gebedssamenkomst, digitaal, door. Toen groeide de groep voorbidders. Wij zijn ontzettend dankbaar 
voor al het werk dat hierin verricht is. Op dit moment is er geen gebedssamenkomst meer, wat een 
gemis voor de gemeente is. Staat de Bijbel niet vol met de opdracht: BID?! Het gebed is een krachtig 
middel, gegeven aan een ieder van ons. Het gebed is persoonlijk, maar is ook om samen te gebruiken. 
Roept Paulus ons niet keer op keer op om te bidden? Bid onophoudelijk, zegt hij zelfs in 
Thessalonicenzen. Het gebed helpt ons om de wapenrusting aan te trekken en te strijden tegen alle 
machten die ons tegenwerken. Volgens Filippenzen 4:7 geeft het ons vrede. Wij eren God door tot 
Hem te bidden, het is een opdracht die wij allen ontvangen. Graag willen wij de gebedssamenkomsten 
in uw/jouw gedachten brengen en terugbrengen in de gemeente. Als we eerlijk zijn, hebben we meer 
bidders nodig om dit te kunnen doen. Wil u/jij meedenken en/of aansluiten als bidder, zodat wij samen 
God kunnen eren door het gebed, spreek mij dan aan of neem contact met mij op (06-13090581). 
Nelis Verweij  
 
Doopdienst 
Afgelopen zondag ontvingen drie kinderen het teken en zegel van de Heilige Doop:  
Hanna Elisabeth van Doornik (Psalm 27:7)  
Toby Ezra Gerritsen (Psalm 136:1)   
Julia Monique Roelofsen (Psalm 100:5)  
Tijdens de Woordverkonding vanuit 2 Koningen 5 hoorden we hoe kinderlijk eenvoudig het geloof 
kan zijn: geloven als een kind (vers 3), worden als een kind (vers 14) en zo blij als een kind (vers 15). 
D.V. zondag 30 juni zal de Heilige Doop opnieuw bediend worden.   
 
Gemeenteavond 
D.V. woensdag 24 april (19.45 uur) vindt de gemeenteavond plaats. Het thema is: De rijkdom van het 
huwelijk! Weet u/je van harte welkom. Dr. Hoek zal een lezing geven en na de pauze is er volop 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en n.a.v. enkele stellingen van gedachten te wisselen. 
 
Aannemingsavond 
D.V. donderdag 25 april vindt de aannemingsavond plaats. Een delegatie van de kerkenraad zal dan in 
gesprek gaan met het negental belijdeniscatechisanten. Een hoogtepunt voor zowel de catechisanten 
als de broeders van de kerkenraad. Tijdens een dergelijke avond wordt er bij een opengeslagen Bijbel 
gesproken van hart tot hart. Mogen we op uw gebed rekenen? Opdat de Heilige Geest de leiding zal 
hebben tijdens deze bijzondere ontmoeting. 
 
Huwelijkscatechese 
De eerste aanmeldingen zijn binnen. Geef je ook op om samen met ons te kijken wat de Bijbel vertelt 
over het huwelijk. De rijkdom van het huwelijk is niet klein te krijgen. We hopen elkaar te ontmoeten 
op de donderdagen 16, 23 en 30 mei. De avonden beginnen om 19.30 uur in De Hof.  
 



Kopij kerkbode 
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 22 april 10.00 uur aanleveren. Dat kan via 
het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com  
      
OOG VOOR ELKAAR 
 
Jarigen 74 plus 
De volgende drie gemeenteleden hopen volgende week, op dezelfde dag, hun verjaardag te vieren: 
23 april: de heer G. van Putten, Eendrachtstraat 33, 3784 KA Terschuur, 88 jaar  
23 april: de heer A. Groeneveld, Overbekerweg 2, 3785 KZ Zwartebroek, 78 jaar 
23 april: mevrouw G.T. van de Beek -van den Broek, Buntveenweg 17, 3785 RA Zwartebroek, 79 jaar 
Namens de gemeente willen wij u hartelijk feliciteren. Wij wensen u een gezellige dag en een 
gezegend nieuw levensjaar toe. Want God de HEERE is een zon en een schild, de HEERE zal genade 
en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. (Psalmen 84:12) 
 
Zieken 
Mevr. B. Kuijt - van Veldhuisen (Buntveenweg 31, 3785 RA Zwartebroek) zit momenteel in een 
onderzoeksfase (m.b.t. haar gezondheid). Binnenkort verwacht ze de uitslag van het onderzoek te 
ontvangen. Gert van Putten (Eendrachtstraat 33, 3784 KA Terschuur) ondergaat deze week 
onderzoeken in het ziekenhuis. Henk Schouten (Albert van Meerveldstraat 39, 3785 LP Zwartebroek) 
mocht weer thuis komen vanuit het ziekenhuis.  
 
Geboorte (I) 
Op zaterdag 6 april is Jens Hendrik Johannes Vermeer geboren. Hij is het zoontje van Sebastiaan en 
Hanneke Vermeer (Delderveenweg 14, 3785 RC Zwartebroek). Op het geboortekaartje pronken de 
woorden: Er zullen handen zijn die je dragen, en armen waar je veilig bent. En mensen die je zonder 
vragen, zeggen dat je welkom bent. We wensen deze kersverse ouders vreugde, wijsheid en diepe 
afhankelijkheid van de HEERE toe bij de opvoeding van Jens. 6 april was al een feestdag (een tante 
van Jens is die dag jarig), maar zal vanaf heden een dubbelde feestdag zijn.    
 
Geboorte (II) 
Stephan en Jennine Bouw (Damweg 57, 3785 LJ Zwartebroek) ontvingen op dinsdag 9 april uit Gods 
hand een zoon: Herman Nathan. Nathan is het broertje van Annelynn. De HEERE heeft niet alleen 
nieuw leven gegeven, maar ook leven gespaard. Op het geboortekaartje staan de veelzeggende 
woorden: Mag Zijn hand voor je zijn om de weg te wijzen. Rondom je om je te beschermen. Onder je 
om je op te vangen. Boven je om je te zegenen. Moge dit geschenk van God (betekenis Nathan) 
opgroeien in een liefdevol en godvrezend gezin. Bij de felicitaties betrekken we ook de grootouders. 
Wetende dat Nathan vernoemd is naar een dankbare opa.   
 
Verhuizing 
Onlangs is Boaz van de Pol verhuisd naar De Druivenrank (Postweg 82, 3794 MN in De Glind). Hij 
maakt het daar goed en is al aardig gewend aan de groep. Ook is het fijn dat zijn school in de buurt 
staat. In de weekenden komt Boaz met enige regelmaat thuis bij zijn ouders, broer en zusje (Reijer 
Bronsstraat 32, 3784 KK Terschuur). Een kaartje vanuit Terbroek zal hem goed doen.  
 
Voor de agenda 
Za. 20 april: Inzamelen snoeiafval: 9.00 - 13.00 uur (op de parkeerstrook bij de Zaaier) 
Wo. 24 april: Gemeenteavond: 19.45 uur 
Do. 25 april: Aannemingsavond: 19.30 uur 
Vr. 26 april: Maandsluiting Dwarsakker: 19.00 uur 
  
Tot besluit 
De voetbaltrainer van één van onze jongens had mij gevraagd om zaterdagochtend te vlaggen. De 
wedstrijd vond plaats in het noorden van de Veluwe. In de vroege ochtend vertrokken we vanuit 
Terschuur naar de tegenstander. Bij aankomst trof ik een man die mij enkele weken daarvoor tijdens 
een zondagavonddienst een ambtelijke handdruk had gegeven. Ik gaf hem nu opnieuw een hand: 
‘Goedemorgen, hoe gaat het?’ Zijn ogen vertelden mij dat hij geen idee had wie die vreemde man 
tegenover hem was. Niet veel later landde het kwartje: ‘Nu zie ik het, dit is wel een heel andere 



setting.’ Na een bakje koffie liep ik de scheidrechter tegemoet om de nodige instructies te ontvangen. 
De eerste helft verliep sportief en het vlaggen was ik nog niet verleerd. In de rust nodige de 
scheidsrechter mij als grensrechter uit om in de bestuurskamer een bakkie te komen doen. We hadden 
een aangenaam gesprek. Aan tafel zat nog een derde. Hij vroeg mij waarom ik niet eenzelfde tenue 
droeg als de scheidsrechter. Mijn cryptische antwoord luidde: ‘Als je het goed vindt, doe ik morgen 
weer mijn zwarte pak aan.’ Waarop hij reageerde: ‘Dat doe ik ook iedere zondag.’ U zult begrijpen dat 
het ijs meteen gebroken was. Ik had van doen met een scriba van een Hervormde Gemeente. Het 
gesprek ging niet langer over voetbal. Ik mocht in de bestuurskamer getuigen van mijn Meester. Ik 
mocht vertellen hoe de HEERE ons geroepen had om onze tenten op te slaan in Zwartebroek-
Terschuur. Na een kwartier moesten we (helaas) weer terug naar het veld voor de tweede helft. Bij de 
uitgang van de bestuurskamer hoorde ik achter mij zeggen: ‘Een goede zondag morgen.’  
 
U vindt het maar niks dat een dienaar van het Woord op zaterdagochtend assistent-scheidsrechter is? 
Dan kunt u het waarschijnlijk ook niet rijmen dat ik afgelopen zondagavond in een keet zat. Een dag 
na de wedstrijd (laten we het maar niet hebben over de einduitslag) bevond ik mij met een stel mannen 
in een ouderwetse keet. Ze hadden alleemaal hetzelfde tenue aan. Er werd mij wat te drinken 
aangeboden. Het was goed toeven. Ik was er te gast. Mijn indruk was dat ik van doen had met veelal 
vaste keetgangers. Toch hadden we vrij snel in meerdere opzichten herkenning. Tussendoor gingen we 
ongeveer anderhalf uur naar een groot gebouw op loopafstand, om vervolgens weer terug te gaan naar 
de keet. Daar spraken we uitvoerig over hetgeen dat was voorgevallen in het nabijgelegen gebouw. 
Het gesprek had veel weg van de conversatie van gisteren. Wat wil nu het geval? De keet waar we ons 
in bevonden deed dienst als consistorie. U moet weten: voor en na kerktijd komt de kerkenraad (de 
vaste keetgangers in een zwart pak) bijeen in een keet, omdat het verenigingsgebouw gerenoveerd 
wordt. Deze broeders behoren tot de Hervormde Gemeente Linschoten. Een dorp, tussen Woerden en 
Montfoort, waar ik die avond het Woord mocht bedienen. U zult begrijpen dat deze ontmoeting ook 
uitliep op een getuigenis. De woorden ‘Soli Deo Gloria’ mochten hardop klinken in deze tijdelijke 
consistorie.    
 
Waarom ik deze twee verhalen deel? Onlangs vroeg iemand naar de betekenis van de uitspraak ‘Wel 
in de wereld, maar niet van de wereld.’ Geven deze ervaringen vanuit de bestuurskamer van een 
voetbalvereniging en een ‘consistoriekeet’ inzichten? Ik ben niet alleen benieuwd op welke plaatsen ik 
de komende tijd het evangelie mag delen. Ik ben minstens zo benieuwd waar u de komende week mag 
getuigen van (het verzoenend werk van) uw Zaligmaker. Waar u goede woorden mag spreken over uw 
Heelmeester en Zijn onvoorwaardelijke zondaarsliefde. Laat die kansen niet onbenut. Dat zou letterlijk 
zonde zijn.  
 
We hopen elkaar zondagavond weer onder het Woord (Zondag 34) te ontmoeten. 
Een beste groet, 
Ds. A.C. Borsje        
 
 
 
 


